
Richt je aandacht naar de zon, dan vallen de schaduwen achter je 

 

ongetwijfeld de mooiste dag 
uit ons leven. Zoals de 
jongens zeggen: 13 juni 2009, 
toen 
werden we pas echt een gezin! 

naar het kerstcircus 
en daar moet dan een  
sui-kerspin worden 
Gegeten. 

Zomervakantie: Dit keer eens niet 
naar Frankrijk, daar was het te 
heet! In Brabant was het niet 
anders: 37º. Een prachtige zomer 
in Nederland! 

Reza is 5 jaar bij ons en de 
rechter heeft gesproken 
.... hij blijft. 
Hij zegt zelf tot zijn 25e 
jaar dan is het tijd om zelf 
ergens te gaan wonen. We 
zien wel. 

De was van 3 
weken kamperen Wat een winter. het begon al in vroeg in januari heerlijk schaatsen 

op de krabbenplas. Het ontbrak ons aan niets. 

Beni rent de Spaanse zee in! 
Wij Boffen met elkaar en 
Gaan er weer een fantas- 
tisch 2010 van maken! 

Honeymoon in Eurodisney 
 
 
 


